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Waardigheid is een lastig woord (wat bedoelen we er eigenlijk
mee?) dat op dit moment erg in de lucht zit. Vooral rondom
ouderdom en levenseinde wordt het te pas en te onpas gebruikt.
Frits de Lange verkent het begrip in dit boekje op zijn bekende
fijnzinnige wijze. Aan de hand van kunst, literatuur en filosofie helpt
hij het begrip vatten en geeft hij bouwstenen voor een nieuwe kijk
op de ouderdom. Een boek om rustig te lezen, op na te kauwen

en in groepen te bespreken. Aanbevolen dus voor de broodnodige
bezinning in de zorg van alledag! [Carlo Leget]



