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Aan de rand van het bos stond een 

huis. Niemand vermoedde dat het een 

heksenhuis was, want heksenhuizen staan 

meestal goed verborgen tussen de bomen.

De buitenkant van het huis zag er slordig 

uit. De luiken hingen scheef en de ramen 

waren dof omdat ze nooit werden gelapt. 

Voor het huis was een verwilderde tuin en 

als je verder keek, zag je alleen gras omdat 

er een grote weide lag.

In het huis woonde heks Valsefie. Haar 

hele leven al wilde ze een beetje anders 

zijn dan alle andere heksen die in het bos 

woonden. Daarom had ze lang geleden 

haar huis net buiten het bos getoverd. 

Zij at alleen konijnen, rauw, 

gestoofd, of in pap 

gekookt.

Valsefie was niet slecht, maar 

ze kon het niet laten af en toe 

pesterijen uit te halen. Meestal 

kwam dat omdat ze ontzettend 

vlug boos werd, maar af en toe 

ook omdat ze jaloers was.

Ze had een hekel aan mensen, of die nu groot 

waren of klein. Mensen waren volgens Valsefie 

schepsels die niet deugden en dus wilde ze niets 

met hen te maken hebben.

Valsefie had twee vriendinnen, heks Wormpa en 

heks Kweetetal. Uil was een vriend, 

maar af en toe vond Valsefie hem 

iets te slim voor heksenland.

Kortom, Valsefie was een heks, ze 

was wie ze was en dat was goed zo.

Op een dag zat Valsefie in de weide voor haar 

huis en ze zag Kweetetal op haar bezem aan 

komen vliegen met boeken onder de arm.

‘Boeken... bah,’ mompelde Valsefie. ‘Boeken zijn 

mensendingen.’

Kweetetal zwaaide en riep: ‘Hoi, Valsefie, hoe 

gaat het?’

‘Goed,’ riep Valsefie, die wel zin had in een 

praatje.

Kweetetal had zin om te lezen, dus vloog ze 

rustig verder over het heksenbos.

Valsefie heeft zin in  
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  een praatje
Voor Kweetetal zijn boeken belangrijker dan ik, dacht Valsefie.

Ze trok een verveeld gezicht en keek of ze heks Wormpa ergens 

kon bespeuren. Maar Wormpa was er ook niet.

‘Wat doet Kweetetal altijd in de bibliotheek?’ vroeg Valsefie zich 

hardop af. ‘Misschien heeft ze er een vriend en mogen wij dat 

niet weten. Ik kan niet geloven dat Kweetetal alleen naar de 

bibliotheek vliegt om er boeken te lenen, die dan uit 

te lezen en ze weer terug te brengen.’

Valsefie vond het niet pluis. En ze 

verveelde zich. Ze wilde er met Wormpa over 

praten en besloot naar haar huis te vliegen.

Wormpa keek Valsefie verbaasd aan toen ze 

hoorde wat ze te vertellen had.

‘Kweetetal heeft nooit eens tijd voor een praatje. Ze zegt 

dat ze altijd zit te lezen, maar hoe komt het dan dat wij haar 

nooit zien lezen? Het is niet pluis, zeg ik je. Kweetetal heeft in 

de bibliotheek een vriend en wij mogen dat niet weten.’

‘En dan? Kweetetal mag toch een vriend hebben?’ vond Wormpa.

‘Natuurlijk, maar die vriend mag niet belangrijker worden dan 

wij,’ snauwde Valsefie.

Wormpa vond er niets ergs aan. Ze roerde in haar wormenpap 

en zei niets meer.

‘Bij jou op bezoek komen is ook niet leuk!’ riep Valsefie.

21

kiddo 4 2007.indd   21kiddo 4 2007.indd   21 5/2/2007   4:42:15 PM5/2/2007   4:42:15 PM


