
Velen

Bang om mezelf te zijn
en om me te geven.
Misschien ben ik eigenlijk
Te bang om te leven.

Bang om alleen te zijn
bi den om me te binden.

Misschien ben ik eigenlijk
bang om mezelf te vinden.

Die angst heb ik niet alleen
want ik ben met velen.
Maar misschien kan ik mijn angstMaar misschien kan ik mijn angst 
met iemand delen.

Iemand die weet en voeltIemand die weet en voelt
hoe bang ik ben en nog vaak zal wezen.
Misschien vind ik ooit mezelf terug 
en durf ik te leven.en durf ik te leven.

Marion Brekelmans (1975‐1994)



Meedoen op mijn manier
alle dingen en mensen, in mij, buiten mijg j j
en de grote inspanning
om me daar weer van los te maken
naar binnen te gaan, naar wat ik echt voel, echt wil, echt ben

Zoveel weerstand omdat alles belangrijk lijkt
alles belangrijker dan naar binnen gaan 
rust niemand niks

De grote inspanning om weer naar buiten te gaan
ik h l il b d l imet wat ik echt voel, wil, ben, delen, uiten, gaan staan

zoveel angst voor afwijzing en verlies

Het onzichtbare werk dus voor de wereld bestaat het nietHet onzichtbare werk dus voor de wereld bestaat het niet
ben ik een patient
omdat ik uitgeput ben en eigenlijk niets doe

De wereld vraagt niet om innerlijk werk
alleen de ziel dat wat zoveel wezenlijker is dan belangrijk
en alleen de ziel gunt mij rusten alleen de ziel gunt mij rust.

Marjelle Brusselmans


