Oei, straatcultuur...

Frank van Strijen: Van de straat - De
straatcultuur van jongeren ontrafeld,
SWP, 199 pag., € 18,50.

Bij het begrip ‘straatcultuur’ denk je
al snel aan berichten over excessen
onder allochtone jongeren. Wat
onderbelicht  blijft, is dat die
straatcultuur inmiddels jongeren uit alle
sociale milieus beinvioedt. Frank van Strijen
leerde als jongerenwerker deze cultuur goed
kennen. Hij geeft tegenwoordig trainingen
aan onder meer hulpverleners en ouders.
In dit voortreffelijke handboek beschrijft hij
de ontwikkeling van de straatcultuur. Met
talloze voorbeelden geeft hij helder inzicht
in de moeilijk bereikbare wereld van de
jongeren. Tegelijk komt hij met handreikingen
om kloven te overbruggen. Een must voor
iedereen met hart voor jongeren. (Ronald
Westerbeek)



