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‘Waarom kijkt iedereen altijd zo gek als het
over papa gaat?’ De vader van Elvira is weg,
maar ze weet niet waarheen. Ligt hij mis-
schien in het ziekenhuis? Gaat papa dood?
Hoe moetje uitleggen aan een kind dat vader
of moeder in de gevangenis zit? Geheimzin-
nigheid is niet het antwoord, legt Martine
Delfos uit in het boek. Als kinderen een ge-
heim voelen, proberen ze zelf te raden wat
er aan de hand is. Kinderen voelen spanning
aan en hebben het nodig dat de volwassene
durft te praten.

Ik ga naar papa! is een voorleesverhaal oo
kinderen van vier tot tien jaar. Het onder-
steunt vrijwilligers in de begeleiding van
gedetineerden en hun kinderen. Het is ook
een therapeutisch kinderboek, om kinderen
te helpen begrijpen wat het voor henzelf en
voor mensen om hen heen betekent als een
ouder in de gevangenis zit. Na het verhaal
over kleine Elvira - die niet weet waar haar
vader is en haar geheimzinnige moeder niet
snapt - volgt een kort verhaal over de gevan-
genis. Welke verschillende soorten bezoeken
voor kinderen bestaan er? Hoe moet je je va-
der een cadeautje sturen? En waarom moet je
door een detectiepoortje?

Tot slot bevat het boek ook tips voor het om-
gaan met kinderen die een ouder in detentie
hebben. De uitgave is in samenwerking met
Exodus Nederland gemaakt. Exodus biedt op-
vang en begeleiding aan ex-gedetineerden
en gedetineerden in de laatste fase van hun
straf. +- AS



