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pesje kleurt de wereld

et is lente geworden, en er zijn
el kleurtjes uit de grond geko-
en. Gele narcissen, rode tulpen
blauwe hyacinten. Maar het
lereerst kwamen er kleine witte
neeuwklokjes. Loesje vond de
tneeuwklokjes mooi en ze keek er
aak naar. Ze vroeg zich af of zo'n
klein klokje ook geluid kon maken.
Misschien wel: Ting! Ting! Ting!’
Soms ging Loesje op haar knietjes
zitten bij de sneeuwklokjes om
goed te kunnen luisteren. Eerst

met haar linkeroor tegen het klok-

Spreker. "Ende klewis

je en dan met haar rechteroor. En
soms hoorde ze dan héél zacht:
‘Ting! Ting! Ting!”

Nu zit Loesje samen met mama
in de auto, ze gaan naar oma. Ze
drukt haar wipneusje tegen het
autoraam. Wat zijn er veel kleur-
tjes te zien in de lente! Het lijkt
wel alsof iemand de grond heeft
geverfd. Loesje ziet hele grote
rode velden. Daar groeien lange

rode tulpen. Even verder ziet ze
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hele grote gele vlakken, vol met
narcissen.

‘Kijk mama! roept Loesje als ze
langs het gele veld rijden.

‘Wat zie jij daar?’ vraagt mama.
‘Ik zie, ik zie... heel veel geel’, zegt
Loesje.

‘En heel veel blauw’, zegt Loesje
even later.

Loesje wil thuis de grond ook wel
blauw of geel gaan maken.

Als ze weer thuis zijn pakt Loesje
direct de emmer met stoepkrijt.
‘Wat ga je doen?’ vraagt mama.
‘Ik ga de grond kleuren’, zegt
Loesje.

‘Datis een goed idee!” roept mama
en ze pakt zelf ook een krijtje.
Even later kleuren ze samen alle
stoeptegels. En wat wordt het
mooi!

Loesje wil de hele wereld wel gaan

kleuren!

liedje beluisteren?

Ga dan naar www.kiddo.net of
naar www.wijmakenmuziek.nl




